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Speelstek, REUZEPLEK! 
Een nieuw jaar, een nieuw thema! Maar wat bedoelen we daar nu precies mee? 

Dit jaar komen we op voor onze omgeving en onze 
scouteske thuis. Zo maken we van elke plek een speelstek! 
Scouts en gidsen spelen altijd en overal: binnen, buiten, 
op het water, in het bos, op het plein, alles daartussen of 
ver daarvandaan. Opkomen voor onze omgeving en onze 
scouteske thuis, dat kunnen we, met groot plezier en 
kleine daden.  

Speelplek = noodzaak! Samen slaan we de handen in 
elkaar om zo onze speelruimte te verbeteren, te 
behouden én uit te breiden. Want iedereen heeft ruimte 
nodig om speels jong te zijn! Ook moeten we over kunnen 
spelen. Luid schreeuwend of muisstil, half dromend of net 
hyper gefocust, zwaar gecamoufleerd of helemaal 
opgetogen? De scouts is een plek waar we ons al spelend 
helemaal kunnen uitleven. Of dat nu wandelend op tocht, 
hangend in ons scoutslokaal of dobberend op een 
zelfgemaakt vlot is. We geven leden niet alleen de plek, maar ook de ruimte om voluit 
te experimenteren. In de stad, op het platteland, op een grote speelplaats of een 
kleine wei, elke speelplek kan tot de verbeelding spreken. Door onze fantasie kunnen 
we ook met minder een pak meer! Al spelend zijn we te gast op plaatsen waar ook 
anderen van genieten.  

We helpen graag zorg te dragen voor die omgeving en zijn ons bewust van wat we 
doen, zonder ons eigen scoutsverhaal overboord te gooien. Of we maken er een spel 
van! Wie ruimt na de activiteit het snelst al het spelmateriaal op? Ook op ons eigen 
terrein geven we het goede voorbeeld. Zo tonen we onszelf aan elkaar, maar ook aan 
de buurt. Daarnaast heb je ook je eigen plek. Elke scout en gids verdient een plekje om 
volledig, veilig en onvoorwaardelijk zichzelf te zijn. Ergens waar we kunnen 
thuiskomen. Dat kan een hoek met keiveel kleurrijke knuffels in ons eigen scoutslokaal, 
maar ook die hoge klimboom in het speelbos zijn. Er is ruimte om uit te breken, om te 
botsen en weer verder te gaan. Maar bovenal: om te spelen en te zijn. 
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Onze Scoutsshop 

Zoals je misschien wel al weet heeft onze scouts een shop waar je allerlei kleren kunt 

kopen. Van nieuwe hemden tot truien, T-shirts en broeken! Maar wij bieden ook 

tweedehands items aan. Hoe gaat dit te werk? 

 

 Voor elke binnengebrachte trui, scoutshemd of korte broek die nog in goede 
kwaliteit verkeert én proper is, krijg je € 5. 
 
 

 Ook werkt dit systeem omgekeerd, je kunt een tweedehands hemd of tui 
kopen voor slechts € 5!  

 
 

Voor alle nieuwe kleren, hemden, kentekens en wat-nog-allemaal-ook, staat de leiding 

graag klaar om je te helpen in de scoutsshop! Kom zeker eens langs na de activiteit.  

Een simpele vraag en we helpen je zo op weg! In het begin van het jaar vind je de shop 

in het wolvenlokaal (paarse deur met scoutlogo). Later in het jaar vind je de shop op 

het einde van de leidingsgang (paars-rode deur met jin en leding kenteken). 
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HET UNIFORM 
 

Het uniform vormt een belangrijke hoeksteen van Scouting. We leggen nadruk op het 
(correcte) gebruik van het uniform. 

 
 
Voor alle takken dringen wij aan altijd een sjaaltje te dragen bij eender welke 
activiteit. 
 

 

 
 
* Voor de jongste takken is aankoop en dragen van hemd of trui zeker niet 
noodzakelijk. Als uw zoon en/of dochter echter meerdere jaren lid zal blijven is dit een 
welgekomen toevoeging. Echter, geen verplichting voor de kapoenen en welpen.  

 
 
Vanaf Jojo’s tot en met Jins (en leiding) is het correct dragen van uniform bij eender 
welke activiteit verplicht! Van meet af aan zal de leiding hier ook elke activiteit op toe 
zien. Wij willen een groepssfeer creëren van gelijkheid, uniformiteit en 
verbondenheid. Een scoutshemd is een wereldwijde traditie, waar ook wij als scouts 
en gidsen deel van maken.  
 
 
Op de volgende pagina 4 vindt u een overzicht van de correcte plaatsen van tekentjes 
op het scoutshemd. 

 
 
Bij vragen of opmerkingen hierover, kan u hiervoor steeds terecht bij de groepsploeg: 

Michiel of Fien.  
 
 

Tak: Verplicht Optioneel 

KAPOENEN Sjaaltje Hemd EN/OF Trui* 

WELPEN Sjaaltje (Hemd EN/OF Trui*) 

JOJO’S Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui / 

GIVERS Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui / 

JINS Sjaaltje, Hemd EN/OF Trui / 
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Het scoutshemd 
Wat moet waar? 

 

 

Vergeet niet om elke week je das en scoutshemd en/of oranje trui aan te doen! 

Oude jaartekens bevestig je aan de achterkant van je hemd. Voor niet-officiële 

tekens, zoals kampherinneringen, ben je vrij om een plaatsje te kiezen.  
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KAPOENTJES 
 

Heyla howla jamaja… dit is het begin van het mega fantastisch leuk cool grappig 

fenomenaal scoutsjaar. We gaan heel veel superleuke spelletjes spelen samen met de 

allercoolste leiding. Wij zijn enorm benieuwd en zien het heel hard zitten! Jullie ook? 

Er is maar 1 manier om te achterhalen of we de waarheid schrijven hier.. Afkomen is 

dus de boodschap! Tot dan! 

Groetjes, de kapoenenleiding xo 

 

Dag lieve kapoenen, mijn naam is Anouk; ook wel gekend 

als temperamentvol hert in de scouts. Dit jaar is mijn 4de 

jaar als leidster bij de scouts, waarvan de tweede keer bij 

de kapoenen. In de week kan je mij in Gent vinden, waar ik 

sociaal werk studeer. Naast de scouts ga ik ook graag met 

mijn hondje Moby gaan wandelen. Ik kijk ernaar uit om er 

samen met jullie een mega-giga-super-fantastisch jaar van 

te maken!!! 

 

 

 

Hey lieve kapoentjess 😊 Ik ben Lara, beter gekend als 

goedaardige Maki! Ik studeer kinesitherapie aan de UGent 

en ben in mijn vrije tijd fulltime bezig met mijn liefste hondje 

Spike 😊 Ik weet zeker dat het een superleuk jaar met jullie 

zal worden! Tot zo xoxo  
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Dag kapoentjes, ik ben Wannes oftewel verbijsterende wasbeer. 

Dit is mijn eerste jaar in de leiding en ik heb er super veel zin in 

om er een tof jaar van te maken!!! 

 

 

Dag lieve kapoenen, ik ben Yente ofwel Tedere 

zeehond. Ik ben 19 jaar en dit is mijn 5e jaar leiding. Ik 

studeer verpleegkunde, maar ik ga stiekem veel liever 

naar de scouts. Ik ben heel blij om jullie te mogen leren 

kennen en zie het helemaal zitten!! Tot heeel 

binnenkort <3 Yente  

 

Hey hoi lieve kapoen! Mijn naam is Marie. Ik ben 21 jaar 

en mijn totem luidt ‘Vrijgevochten Zijdesifaka’. Dit wordt 

mijn derde jaar leiding. Doordeweeks zit ik op kot in 

Leuven, waar ik Communicatiewetenschappen studeer, 

en in het weekend vind je mij in de scouts! Ik kijk er heel 

erg naar uit om jullie te leren kennen, tot heel snel! Kusjes 

xxx 

 

HAAAALLLOOOO! Mijn naam is Nathan! Ohja. Je kan mij ook 

een bruisend slingeraapje noemen. Ik ga niet meer naar school 

want daar ben ik al veel te oud voor! Dit is mijn 5de jaar leiding 

en ik kan niet wachten jullie te leren kennen! Groetjes doei 

doei doei zwaai zwaai 
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Zondag 1 oktober 

Joepieee het is eeeeeeindelijk zo ver! Onze aller aller allereerste activiteit 😊De 

leiding is stiekem toch wel een beetje nerveus om jullie te leren kennen en heeft zeker 

al 5 dagen last van zweethanden. Hebben jullie ook een beetje stress? Of geen stress 

en toch zweethanden? We beginnen rustig aan en doen dit aan de hand van kleine 

spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. We zijn heel benieuwd en iedereen is 

welkom vandaag! Tot straks :)) Groetjes van jullie leukste leiding 

Weekend 8 oktober 

Ik ben kabouter 

scouts en samen met 

mijn kapoentjes gaan 

we deze week een 

supertof leuk grappig 

studio 100 spel 

spelen!!!  

Zondag 15 oktober 

Kniebel knabbel knuisje wie zit er aan mijn huisje… O NEE het huis van de boze heks is 

opgegeten!! We moeten dit samen herstellen door zelf lekkereeee snoephuisjes te 

maken 😉 

Zondag 22 oktober 

Spoken, heksen en monsters lopen al langs de 

straat. Jaja, lieve kapoenen het is weer bijna 

Halloween. Vandaag gaan wij alvast samen lekker 

griezelen. Hopelijk zijn jullie niet te bang 

mwuahahaha… 

 

Zondag 29 oktober  

Wannes en Nathan zijn zo bang door vorige week dat ze niet uit hun bed durven! 

Marie, Lara, Anouk en Yente zijn hen gaan troosten met wat warme chocomelk en 
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lekkere koekjes in de hoop zo iedereen volgende week terug te hebben. Deze week 

geen activiteit! 

Zaterdag 4 november & zondag 5 november 

Zaterdag en zondag?? Jawel lieve kapoenen, ons allereerste weekendje staat dit 

weekend gepland! Meer info volgt via mail 😊 

Zondag 12 november 

Vandaag allerliefste kapoentjes spelen wij het megacoole enige echte dierenspel! Kom 

verkleed als jullie favoriete diertje om samen met ons de boel op stelten te zetten. 

Zondag 19 november 

Vandaag wordt de strijd der strijden gestreden. Wie wint nu 

eindelijk het hart van Fiona? Wie zal voor eeuwig haar prins 

op het witte paard worden? Wordt het Shrek, de 

vriendelijke oger? Of wordt het Lord Farquaad, de kleine 

strijder? Jullie vechten het uit. Succes!  

Zondag 26 november  

Helaas pindakaas… vandaag is AL jullie leiding erop uit. Wannes moest voor zijn mama 

naar de winkel, Nathan en Anouk zijn gaan bungeejumpen en Lara, Yente en Marie 

doen mee aan een eetwedstrijd! We zien jullie volgende week terug met veel 

spannende verhalen. Vooral van Wannes… Deze week geen activiteit! 

Zondag 3 december  

Hij komt, hij komt, hij komt…. De lieve goede Sint 😊 jaja we hebben er het hele jaar 

op gewacht en eeeeeeindelijk is het zo ver!! Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest 

en krijgen we veel lekkers hihi 
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Dit was alweer het allereerste keihardje, maaaar niet triestig zijn, er komen er nog 

genoeg aan voor dit jaar! YIPIEEEEE :))) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wannes     Nathan    Yente               

Marie    Lara    Anouk 
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Spelletjes 
Ohneee! De leiding heeft zich verstopt in de Koksijde, zonder de leiding kan het nieuwe 

scoutsjaar niet beginnen. Helpen jullie de leiding mee zoeken?  

 

 

 

 

 

 

   Lara 

 Anouk 

 Titi 

 Fien 

 Marie 

 Robin 

 Miron 

 Zoran 

 

 Michiel 

 Bo 

 Wannes 

 Laurens 

 Angelina 

 Yente 

 Bruno 

 Nathan 

 

 Kato 

 Luna 

 Vincent 

 Aiko 

 Beintje 

 Torben 

 Bapi 

 Izy 
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WELPEN 
 

halloooo liefste welpjes, hier zijn we weer met een eerste keihardje waarin alle chille 
activiteiten in staan. 

 
 
 

Hallloooooo welptjes ik ben Quinten en titi voor de 
vrienden titi komt van Tactische Iconische Talentvolle 
Idioot. Dit is mijn 4de jaar leiding en sta hier bekend als 
beermarter. Mijn hobby's zijn lopen, zwemmen en 
voetballen. Ik zal dit jaar ook jullie redder in nood zijn. Ik 
heb er alvast veel zin in hopelijk jullie ook!!!!  
  
  
  

  
Dag lieve welpen! Ik ben Aiko, beter gekend als 
Empathische dolfijn in de scouts. Doorheen de week 
studeer ik psychologie in Gent en in het weekend ga ik 
wandelen met mijn hond en kom ik naar de scouts. Dit jaar 
zal het mijn derde jaar als leiding zijn en mijn eerste jaar bij 
de welpen (spannenddd)! Ik kijk er keihard naar uit om jullie 
allemaal te leren en er een keitof jaar van te maken! Tot 

binnenkort  
  
 

 
 

Hallokes bokes liefste welpjes. Mijn naam is Kato ofwel 
eigenzinnige newfoundlander. Dit jaar wordt mijn eerste 
jaar leiding, en dan nog wel van mijn favoriete welpjes!! We 

gaan er samen een super duper leuk jaar van maken.  
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Hallo, ik ben Baptiste maar beter gekend als Bapi. Heb zelf 
een eigen lied blijkbaar. Ik kijk uit naar het nieuwe scouts 
jaar. Mijn totem is goedaardige grutto. We gaan er een tof 

jaar van maken!!!  
  

 

 
 

  
Hallooooooo welpjes, Ik ben Robin en ik ben heel blij dat 
ik weer jullie leiding mag zijn dit jaar! In mijn vrije tijd 
maak ik graag muziek, van accordeon tot drum, van 
piano tot blokfluit, ook de gitaar kent geen geheimen 
voor mij ;) Hopelijk hebben jullie er zin in want ik heb 
alvast zin om erin te vliegen! Neem al jullie vriendjes 
maar mee naar de scouts, want het wordt een topjaar! 
Stevige scoutslinker :))))  
  
  

  
Zondag 1 oktober  
Whoehoe, yeahaa, vandaag is het weer de eerste activiteit van het jaar!! Dus 
kom allemaal zeker af om elkaar te leren kennen op een speelse en originele 
manier. Wie is dat meisje daar en wie is die jongen daar? Kom het vandaag 
allemaal te weten  
  
Weekend 8 oktober  
Alles loopt op wieltjes van grote fiets tot loopfietsen, éénwielers en 
rolschaatsen. We rollen overal op, onder en over! De racers leren trucjes en 
rijden op spannende parcours. VERGEET ZEKER JULLIE WIELTJES NIET!!   
  

 

 

 

 

http://blijkbaar.ik/
http://grutto.we/
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Zondag 15 oktober  
Een koetje en een kalfje, een varken en een big. Een veulentje dat met zijn 
mama in de weide ligt. Een schaapje met zijn lammetje in de groene wei. Je 
kunt het nu wel raden want vandaag spelen we het grote boerderijspel.   
  
  

Zondag 22 oktober  
De kampioenen en wij hebben 1 iets gemeen, wij zijn beide de beste van het 
land. Of niet? Wel dat zullen we vandaag testen. Wie is er sneller, hoger, 
behendiger… Kom allemaal af, dan zal je het zien!  

  
Zondag 29 oktober  
Bapi wou heel graag zwemmen in de zee, maar zag hij goudvisBartje passeren 
en wou die vangen. Toen zijn Robin en Kato hem gaan redden terwijl Titi en 
Aiko hun verloren goudvis Bartje gaan het zoeken zijn aan de kust. Geen 
activiteit dus vandaag :((   

  
Weekend 4 en 5 november  
Superleuk nieuws!! Tijd voor een prachtig weekend. Meer info volgt  
   

Zondag 12 november  
 

12 november Duizend bommen en granaten, Vandaag is er oorlog in de scout. 
Komen jullie helpen om dit op te lossen. Doe maar je beste camouflagepak aan 
zodat je zeker niet gezien wordt!   
 

Zondag 19 november  
  

Hij is groot en blauw. Hij eet graag soep en kaas, maar het liefst eet hij de 
koekjes van ondeugende kleine welpjes. Dus maak je klaar om al dat lekkers te 
beschermen tijdens het grote koekiemonster spel!!!  

  
Zondag 26 november  
26november De leiding heeft een verrassingsfeest voor Kato en Quinten 
want die zijn beide jarig tot volgende week!!  
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Zondag 3 december  

 Ho ho ho hoooo daar is hij weer op zen paard, die ouwe met zijn baard. Zijn 
jullie braaf geweest dit jaar? Of is er toch nog wat werk aan de winkel? 
Vanmiddag zullen wij al jullie geheimen kennen want de Sint komt met zijn 
boek langs in de scouts!  
  

  
Dat was het alweer voor het eerste keihardje, hou je alvast klaar voor de volgende, 

want ook die wordt weer insane! Groetjes van jullie leiding 
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Jojo’s 

Hoihoooooooiii liefste Jojo’s, het nieuwe scoutsjaar staat weer voor de deur!!!!! Dat 

wil zeggen dat de leiding weer een hele boel leuke activiteiten voor jullie in petto 

heeft. Wij staat alvast te popelen om er terug aan te beginnen. Hier alvast een kleine 

sneak peak van alle activiteiten… 

Heylaaa jojo’ss, het is Angelina hier, maar noem mij 

maar Angèle of volhardende spreeuw 😉 Het is dit jaar 

mijn 6e jaar als leiding (leuk weetje ik ben van alle 

takken al leiding geweest). Ik ben dit jaar afgestudeerd 

dus ik moet niet meer naar school hehe. Ik heb keihard 

zin in dit nieuw scoutsjaar! Hopelijk zien jullie het dit 

jaar ook zitten, smeer jullie kietjes maar in want het 

wordt funnnn! See you op de eerste activiteit :)) 

Angèle out ✌😉 

 

Heylaaaaaa lieve jojo’s  Ik ben Bo en ben ook wel gekend als 

toegewijde brulaap in de scouts. Dit jaar is het mijn derde jaar 

als leiding in de scouts. In de week ben ik te vinden in Gent, ik 

studeer daar namelijk criminologie. Ik kijk enorm uit naar dit 

jaar!! Hopelijk zijn jullie even enthousiast als mij! Tot 

binnenkort XOXO 

 

Hey hoi iedereen, Ik ben Torben. Jullie zullen me 

ondertussen wel al kennen aangezien het dit jaar mijn 5de 

jaar als leiding is. Dit jaar gaat zeker een fantastisch jaar 

worden!! 
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Heyhoi liefste Jojo’s, ik ben Miron en dit jaar is mijn eerste jaar 

als leiding en heb nu al super veel zin in dit jaar! Mijn totem is 

vrijheidslievende sambar en ik kijk er naar uit om er samen met 

jullie een fantastisch jaar van te maken! Ciao Sambar  

 

 

 

Yoyo iedereen, hier Vincent. Ik ben 17 jaar en zit in het 6e 

middelbaar. Ik ben zeer sportief en ben een echte waterrat. 

Maar mijn totem is doeltreffende Barry (Sint Bernard hond). 

Wist je dat ik al 11 jaar in de scouts zit en nu mijn eerste jaar als 

leiding doe. Ik hoop op een spetterend jaar!  

 

 

Hey chicongsjes, ik ben Altruïstische Gevoelige 

Lassie. Verder heb ik vele namen, de meeste 

gebruikte zijn Bruno, Bruni, Bruuntje, opa scouts, 

of Chicong. Ik denk dat ik aan m’n tiende 

leidingsjaar in onze scouts begin. Ik was ooit 

student, militair, postbode en zoveel meer maar 

sinds twee jaar internaatsopvoeder. Dit jaar in de 

Hotelschool in Koksijde. Ooit woonde ik in Kroatië en ooit nam ik deel aan een 

WereldJamboree. Wil je nog iets weten, vraag maar! Gevoelige Lassies bijten niet! We 

gaan er met z’n allen weer keihard(je) 😉 voor om er een supertof scoutsjaar van te 

maken!! Go go go Jojo!! 
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Zondag 1 oktober 

Wie is wie en wat is wat of hoe is hoe? Kortom, we leren elkaar kennen. Uiteraard niet 

op een saaie manier maar zoals we zijn: met veel plezier!! 

Weekend 8 oktober 

Vandaag stellen wij jullie beste scouts-skills meteen op de proef. Ben jij een echte 

scout/gids? We zullen het snel zien op deze sjoractiviteit. Heb je het sjorren nog niet 

zo goed in de vingers? Dan zal je het vandaag zeker en vast leren!  

Zondag 15 oktober 

DRAMAAAA!! Helphelphelppppp! Omgomgomg! We hebben jullie hulp nodig! Er is 

iets heeeeeeel ernstig gebeurd in de Scouts! Kom zeker af want vandaag spelen we 

het mysterieuze cluedo-spel.  

Zondag 22 oktober 

Vandaag zullen we te weten komen wie de beste 

overlever is. Wie kan de ware natuur als en 

scout/gids weerstaan? Breng zeker allemaal jullie 

echte survival-kleren mee die vuil mogen worden.  

Vrijdag 27 oktober – zondag 29 oktober  

Jajaaaaaaa het is weer tijd voor ons eerste weekend van het scoutsjaar!!! De locatie 

zullen we (voor nu nog) geheimhouden MAAAAAARRRR het belooft een spetterende 

tweedaagse te worden!!! Meer info volgt later nog…  

Zondag 5 november 

Angelina is verdwaald in het buitenland, ze weet niet meer hoe ze terug naar huis 

raakt. Bruno, Torben en Bo zijn haar gaan zoeken. Vincent moest een voetbalmatch 

spelen en Miron is gaan kijken naar de match om zijn vriend te steunen. Geen activiteit 

vandaag.  
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Zondag 12 november 

We gaan op berenjacht, we zijn niet bang, … ja hoor, het jachtseizoen is geopend, wie 

is jager en wie is prooi of worden de rollen plots omgedraaid en moet de jager het op 

een lopen zetten? Sporenzoekers, hou jullie klaar, deze jacht wordt onvergeetbaar! 

Zondag 19 november 

Trek maar allemaal jullie kookmuts en schort aan wantttt 

vandaag gaan we samen gezellig kokkerellen.  

Zondag 26 november  

Torben heeft een teambuilding georganiseerd. De rest van de leiding heeft besloten 

om deel te nemen (aja natuurlijk want een teambuilding alleen??? Dat gaat niet echt 

he) Geen activiteit vandaag.  

Zondag 3 december  

O wie klopt daar kinderen, O wie klopt daar kinderen, het zal wel 

die oude wijze man zijn zeker. Sinterklaas komt! Maar zijn jullie 

dit jaar wel braaf geweest? Dat zullen we wel eens zien als 

Sinterklaas zijn grote boek openslaat. 

Dit was het alweer voor het eerste keihardje maar niet getreurd want de leiding is 

alweer aan het brainstormen over andere leuke activiteiten voor in het volgende 

keihardje!! Vele kusjes van de allerleukste leidingggggg!!! 

         

 

 

 

 

Miron        Angelina             Bo          Vincent     Bruno    Torben  



19 
 

WIST-JE-DATJES 

 

Wist je dat Bapi ook wel eens de spice king 

wordt genoemd, hij eet enorm graag 

wasabi en kan er ook geen genoeg van 

krijgen. Alles wat pikant is mag je hem 

geven, bij de volgende activiteit mag je 

hem eens iets pikant geven! Hij kan er 

zeker tegen! 

 

 

 

Wist je dat Zoran zijn totem gebaseerd 

is op het feit dat hij veel slaapt. Hij kan 

heel de dag slapen als hij wil en ook 

overal! Hij noemt niet voor niets 

betrouwbare slaapmuis.
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Givers 
Hellotjess  liefste givers hier hebben jullie het eerste keihardje 

Wij als giverleiding hebben er alvast superrrr veel zin. 
Wij hopen jullie ook!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Hola senioritas! Ich bin Luna, également connu sous le 

nom de Amicale Hermelijn. Ik ben ondertussen 19 jaar en 

wordt op 2 april 20 (schrijft dit maar op in jullie agenda, 

zodat jullie het zeker niet vergeten ;)). After a year away I 

am back to amuse you! Ondertussen zal het mijn 3e jaar 

zijn (of 2e jaar, het is te zien hoe jullie het bekijken). Waar 

vind je me vaak? Oftwel vind je me aan me bureau in 

Koksijde oftwel vind je me in Kortrijk aan de toog of in me 

bed en heel misschien eens in me les (hihi 🙂). De rest 

over mij komen jullie in het jaar wel te weten! Er werd 

gevraagd aan me of ik het jaar zie zitten... NATUURLIJKKK!! Ik kijk er alvast naar uit om 

er een plezierig jaar van te maken! dikke kus, hartjes, knuffels! Xoxo 

 

Dag Givers! Ik ben Fien, oftewel zachtaardig 

Roodborstje. De meeste kennen mij al van vorig 

jaar en ik ben dan ook heel blij dat ik terug jullie 

leiding mag zijn ;) Het wordt nóg leuker, dat kan ik 

jullie al zeggen...  

P.S.: Ik ben benieuwd wie van jullie dit keihardje 

eigenlijk leest... Neem als bewijs op de tweede 

activiteit jullie favoriete snoepjes mee en dan volgt 

een verrassing...  

Stevige scoutslinker! 
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Dag liefste givers!! Ik ben Robin ofwel oprechte sifaka  

De meeste kennen mij van de vorige 2 jaar. 

Ik ben dan ook super blij dat ik terug leiding sta van 

jullie. 

Maar ik beloof jullie dat dit jaar allesinds niet minder 

cool zal zijn dat de afgelopen 2 jaar.  Tot op de eerste 

activiteit doeiiiiii 

 

Juw juw givers. Tis ik hier, volhardende honingbeer, 

oftewel Laurens! En ja ik eet graag honing. Dit is mijn 

5e jaar leiding en zie het nog altijd super hard zitten 

om jullie leiding te zijn en me met jullie rot te 

amuseren! Kusjesssss xoxo 

 

 

Yoooo, ik ben Zoran aka betrouwbare slaapmuis. Dit 

is mijn 2e jaar als leiding en ik heb er alvast super 

veel zin in, ik hoop jullie ook. 

doeiiiiiiiiii 

 

 

 

Zondag 1 oktober 

Vandaag keren we terug naar jullie kindertijd, neem jullie favoriete gezelschapspelletje 

mee+ knuffel!! En onthoud valspelen is ook spelen……  
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Weekend 8 oktober 

Van Afrika tot in Amerika vanop de Himalaya tot in de woestijn…. 

Vandaag testen we jullie wereldkennis. 

Vergeet jullie atlas niet!!!!!!!!!!!! 

Zondag 15 oktober 

Onder de grond, Onder de grond. Daar woont een mol in 

zijn jasje van bont… . Wat zullen we doen vandaag? Ik 

dacht aan lekker te mollen vandaag! Komen jullie ook 

mee mollen?   

Zondag 22 oktober 

Jajajaja, liefste givers vandaag is het moment om jullie grootste angst onder ogen te 

zien want vandaag spelen we het grootte angsten spel!!!! mohahahaaaaa 

Zondag 29 oktober  

Jaja givers, de activiteit waar jullie sowieso al lang op wachten!  

ONS EERSTE WEEKEND!!!!!! Meer info volgt later maar wees gerust, het wordt griezelig 

gezellig!!!! 

Zondag 5 november 

Vandaag doen we eens iets helemaal anders,  

In plaats dat wij kiezen wat we doen mogen jullie dus vandaag kiezen we jullie doen! 

Dus haal jullie zotste ideeen maar boven!!!!!!!!! 

Zondag 12 november 

Oww yeay ne goe stoeltje, ne fris drankje en etwa vo te vreten. 

Wa e je meer nodig voor ne schoon filmptje te kijken. 
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Dus vandaag schoon relaxt naar ne film chikken!!!!!! 

Zondag 19 november 

Haal je supercool sporttenue maar al boven want van daag doen we onze eigen 

ronde van vlaanderen in koksijde 

Zondag 26 november  

Wij kennen jullie al en jullie kennen ons al. 

Maar dit weekend is het tijd dat wij jullie ouders wat beter leren. 

Vandaag is het dus geen activiteit voor jullie. 

Zondag 3 december  

happy birthday to you! In de wei staat er een koe en die koe zegt… 

. Wie is er wel jarig vandaag? Is het de paashaas of de kerstman of 

1 iemand van de leiding? Kom vandaag langs en kom te weten wie 

er jarig is 😊.  

 

Liefste givertjes dit was al ons eerste keihardje!!! 
Maar niet getreurd want binnekort krijgen jullie weer een supercool nieuw keihardje. 

Groetjess de giverleiding xxxxxxxx 
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MOPJES EN RAADSELTJES 
  

1. Er staan 3 huizen in de brand; een rood huis, een geel huis en een 
groen huis? Welke gaat de ambulance blussen? 

2. Een slager is 1.80 meter en heeft schoenmaat 43. Wat weegt hij? 
3. Wat moet stuk zijn om het te kunnen gebruiken?  

 

       1.  Een ambulance blust niet.  

       2. Vlees.  

       3. Een ei  

 

Jantje mag bij zijn oma en opa gaan slapen. Als hij 

naar bed gaat, vraagt hij aan opa: “Opa, ben jij van 

karton?” Opa antwoordt dat hij niet van karton is. 

“Oma, ben jij dan van karton?” “Nee Jantje, waarom 

vraag je dat?” “Mijn papa zei dat ik bij twee oude 

dozen ging slapen vanavond …  
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Jins 

Dag Jins,…..  

 

Hallo, ik ben Izy! Zoals jullie wel al weten zit ik al effe in de scouts. Ik hoop dat we er 

samen een supercool jaar van gaan maken met veel plezier, hard werken en af en toe 

een drankje natuurlijk! Dikke zoen u kapoen! Groetjesss 

Dag liefste Jins, ik ben Michiel. En ja het zal wel zijn, nog steeds Plichtsgetrouwe 

Spitssnuitdolfijn. Mijn hobby’s zijn architectuur en zeilen. Allesbehalve dweilen. Laten 

we er een super jaar van maken. 

Zondag 24 september  

Vandaag verkopen we uit volle borst worst. Zorg maar voor dikke steks, want 

op reis doen we iets geks.  

Zondag 1 oktober 

Tijd om iets te bespreken over het kamp, anders wordt het een dikke ramp. 

Wordt het Wenen, Athene of Praag? Wij zien jullie sowieso even graag.  

Zondag 8 oktober 

Vandaag gaan we samen schooien, want we hebben een tombola ineen te 

gooien. Vind je niet genoeg? Gaan we niet naar de kroeg. 

Zaterdag 14 oktober 

Pizza met ananas. Vandaag rekenen we op Jonas. Van 19 tot 22u30 voor een 

spel, we zien jullie snel! 

Zondag 22 oktober 

Wil je een cadeautje, mis dan niet het bootje. Vandaag een verrassing. Izy is 

een lekkerding.  
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Zondag 29 oktober  

Vandaag houden we het sober, want het is 29 oktober. Geen activiteit, want Michiel 

heeft het schijt.  

Zondag 5 november 

Vandaag dansen we niet op tafel, maar verpatsen we aan iedereen een wafel.  Die 

hebben we lekker zelf gemaakt en Izy slaapt naakt.  

Weekend 10-11 november 

Vandaag is het einde van de week, het is niet wat het leek. We gaan samen weg. Pech. 

Zondag 19 november 

Vandaag worden we leiding, de telefoon gaat ring ring. Kom vrijdag maar ook, want 

Michiel zijn bek stinkt dan naar look.  

Zondag 26 november  

Tis de laatste van de maand, Quentin is een beetje beschaand. Elisa eet graag pastinaak 

en slaat Jonas aan de haak. Misschien hoor je het al, maar wij zitten op een scoutsbal.  

Zondag 3 december  

De sint dat is een vint en drinkt elke avond een pint. De piet vergeet je niet, want rookt 

elke dag tijm. 

Hopelijk hebben jullie genoten van ons rijmpje, de rest van het jaar blijft nog een 

geheimpje. We maken er een tof jaar van! 

Groetjes Michiel, Izy en Ann 

 

 

 



27 
 

SOCIALE MEDIA 
Om jullie op de hoogte te houden van alle nieuwtjes en foto’s, maakt ook de scouts 

gebruik van een divers aantal onlinekanalen. Hieronder hebben we een opsomming 

gemaakt met welke vormen die wij allemaal gebruiken en wat erop komt. 

Facebook: via onze facebookpagina (www.facebook.com/zeedustra), kom je alle 

belangrijke berichten te weten. Op de ze pagina posten wij: brieven, foto’s die tijdens 

een activiteit gemaakt zijn, alle kampfoto’s van de voorbije jaren en 

scoutsevenementen. 

Site: een alternatief voor onze facebookpagina is onze site (www.zeedustra.be). Alle 

berichten die op de pagina komen, komen ook op de site (met uitzondering van 

kampfoto’s). Verder kan onze site ook gebruikt worden om het laatste keihardje te 

lezen of andere edities van de afgelopen jaren, om lokalen te reserveren voor verhuur 

of om een overzicht van alle leiding en onze structuur terug te vinden. Je kunt ons via 

facebook een berichtje sturen als je vragen zou hebben. 

Instagram: onze scouts heeft ook een Instagram account (@scoutszeedustra), daar 

kan je allerlei leuke foto’s en filmpjes zien van het nieuwe scoutsjaar.  

Mail: misschien niet een officiële vorm van sociale media, maar wel een ideale manier 

om berichten te sturen naar leiding. Je kunt naar een individuele leiding sturen door 

de mailen naar [naam]@zeedustra.scoutsgroep.be. Uiteraard wordt het gedeelte 

[naam] vervangen door de naam van de persoon in kwestie. Andere handige email-

adressen zijn: 

 

gpl@zeedustra.scoutsgroep.be   Adres van de groepsleiding 

shop@zeedustra.scoutsgroep.be   Adres van onze scoutsshop 

leiding@zeedustra.scoutsgroep.be   Adres die naar alle leiding stuurt 


