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Inleiding 
Zo,	
  hier	
  zijn	
  we	
  dan	
  weer.	
  Keihardje	
  numéro	
  twee.	
  Hopelijk	
  heeft	
  
iedereen	
  al	
  leuke	
  activiteiten	
  gehad	
  in	
  de	
  super	
  tofste	
  scouts	
  van	
  
heel	
  de	
  wereld?	
  Wij	
  als	
  leiding	
  hebben	
  er	
  alvast	
  al	
  van	
  genoten	
  met	
  
al	
  de	
  kei	
  coole	
  gastjes!	
  Kijk	
  maar	
  snel	
  binnenin	
  want	
  er	
  staan	
  weer	
  
héél	
  veel	
  leuke	
  activiteiten	
  te	
  wachten	
  op	
  jullie!!	
  Hier	
  wat	
  enkele	
  
foto’s	
  van	
  de	
  vorige	
  activiteiten:	
  

Eline	
  kon	
  het	
  natuurlijk	
  weer	
  niet	
  laten	
  
om	
  Sint-­‐Maarten	
  zijn	
  mijter	
  eens	
  aan	
  te	
  
doen.	
  Zo	
  typisch!	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

De	
  jojo’s	
  hadden	
  dan	
  weer	
  een	
  super	
  
leuk	
  activiteit	
  in	
  de	
  duinen.	
  	
  

Rara	
  wiet	
  zit	
  er	
  hier	
  
verstopt	
  onder	
  de	
  
bladeren?	
  

	
  

De	
  welpen	
  hadden	
  een	
  gevaarlijk	
  	
  
terroristenspel,	
  gelukkig	
  is	
  dat	
  allemaal	
  goed	
  
gekomen!	
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Kapoenen 
Brrr,	
  het	
  wordt	
  alsmaar	
  kouder	
  buiten,	
  maar	
  dat	
  
weerhoudt	
  ons	
  er	
  niet	
  van	
  om	
  lekker	
  buiten	
  te	
  spelen!	
  
Daarom	
  is	
  het	
  tijd	
  voor	
  het	
  tweede	
  keihardje	
  van	
  dit	
  
jaar.	
  	
  

	
  

Zondag	
  14	
  december:	
  	
  
De	
  winter	
  komt	
  eraan,	
  en	
  wat	
  is	
  er	
  leuker	
  dan	
  die	
  koude	
  
winterdagen	
  te	
  overleven	
  dan	
  binnen	
  leuke	
  
gezelschapsspelletjes	
  te	
  spelen?	
  Inderdaad,	
  niets!	
  Kom	
  dus	
  
vandaag	
  zeker	
  om	
  14	
  uur	
  naar	
  de	
  scouts	
  voor	
  een	
  supertoffe	
  
gezelschapsnamiddag!	
  
	
  
Zondag	
  21	
  december	
  	
  
Wie	
  van	
  jullie	
  komt	
  elke	
  zondag	
  met	
  de	
  fiets/step…	
  
naar	
  de	
  scouts?	
  Vandaag	
  komt	
  daar	
  verandering	
  in,	
  
want	
  je	
  moet	
  zeker	
  iets	
  van	
  voertuig	
  meehebben!	
  	
  
Wees	
  maar	
  zo	
  origineel	
  mogelijk;	
  ook	
  rolschaatsen,	
  
gocarts,	
  eenwielers…	
  alles	
  op	
  wieltjes	
  mag	
  je	
  meenemen!	
  
Daarmee	
  gaan	
  we	
  zotte	
  parcours	
  doen	
  nadat	
  we	
  alles	
  hebben	
  
omgetoverd	
  tot	
  echte	
  hotwheels!	
  Zorg	
  dat	
  je	
  warme	
  kleren	
  
aanhebt,	
  want	
  het	
  kan	
  koud	
  worden.	
  

	
  
Vrijdag	
  26	
  december:	
  	
  
Jullie	
  hebben	
  thuis	
  al	
  kerst	
  kunnen	
  
vieren,	
  maar	
  omdat	
  we	
  er	
  niet	
  
genoeg	
  van	
  kunnen	
  krijgen	
  vieren	
  we	
  
kerstavond	
  gewoon	
  nóg	
  eens!	
  Jullie	
  
worden	
  om	
  17	
  uur	
  aan	
  de	
  

scoutslokalen	
  verwacht	
  voor	
  een	
  supertof	
  en	
  gezellig	
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kerstfeestje!	
  Breng	
  allemaal	
  een	
  cadeau	
  mee	
  van	
  maximum	
  3	
  
euro.	
  Ook	
  de	
  leiding	
  zal	
  iets	
  meehebben.	
  Jullie	
  gaan	
  ook	
  
kunnen	
  smullen	
  van	
  een	
  heerlijk	
  kerstdiner!	
  Om	
  20	
  uur	
  
mogen	
  jullie	
  ouders	
  jullie	
  weer	
  komen	
  ophalen.	
  
	
  

Zondag	
  29	
  december:	
  
Vandaag	
  is	
  er	
  geen	
  activiteit,	
  want	
  Anna	
  heeft	
  op	
  het	
  
kerstfeestje	
  te	
  veel	
  kidibul	
  gedronken	
  en	
  is	
  nog	
  altijd	
  ziek,	
  
Orly	
  en	
  Alexandra	
  zijn	
  ontvoerd	
  door	
  de	
  kerstman	
  omdat	
  ze	
  
stout	
  zijn	
  geweest,	
  en	
  Seppe	
  en	
  Lise	
  zijn	
  
spoorloos	
  verdwenen	
  toen	
  ze	
  op	
  hun	
  slee	
  de	
  
kerstman	
  probeerden	
  te	
  achtervolgen…	
  
	
  
Zondag	
  4	
  januari:	
  GELUKKIG	
  NIEUWJAAR!	
  We	
  
gaan	
  met	
  de	
  scouts	
  het  	
  nieuwe	
  jaar	
  goed	
  
beginnen;	
  vandaag	
  gaan	
  we	
  met	
  de	
  hele	
  groep	
  
gaan	
  schaatsen!	
  Afspraak	
  om	
  14	
  uur	
  aan	
  de	
  schaatsbaan	
  bij	
  
het	
  gemeentehuis!	
  
Ten	
  laatste	
  17	
  uur	
  mogen	
  jullie	
  weer	
  opgehaald	
  worden.	
  
Vergeet	
  jullie	
  handschoenen	
  niet!	
  
	
  
Zondag	
  11	
  januari:	
  	
  
Rusland	
  is	
  in	
  oorlog	
  met	
  België.	
  In	
  plaats	
  van	
  geweld	
  te	
  
gebruiken,	
  wordt	
  er	
  gevochten	
  met	
  complimentjes	
  en	
  heeft	
  
Rusland	
  een	
  muur	
  van	
  knuffels	
  gebouwd	
  tussen	
  België	
  en	
  de	
  
rest	
  van	
  de	
  wereld,	
  waardoor	
  wij	
  onze	
  chocolade	
  niet	
  meer	
  
kunnen	
  vervoeren	
  naar	
  de	
  andere	
  landen.	
  We	
  zitten	
  dus	
  met	
  
een	
  chocolade	
  overschot!	
  Kom	
  vandaag	
  dus	
  zeker	
  naar	
  de	
  
scouts	
  om	
  mee	
  te	
  strijden	
  in	
  de	
  Warme	
  Oorlog	
  en	
  de	
  Russen	
  
te	
  verslaan!	
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Zondag	
  18	
  januari:	
  	
  Vandaag	
  komen	
  Jeroen	
  Smeus,	
  
Hermio	
  Sergan	
  en	
  	
  	
  
Jeroen	
  De	
  Kalkoen	
  speciaal	
  naar	
  de	
  scouts	
  van	
  
Koksijde	
  om	
  de	
  nieuwe	
  Junior	
  Masterchef	
  te	
  
vinden!	
  Vandaag	
  belanden	
  jullie	
  dus	
  in	
  een	
  
spannende	
  kookwedstrijd…	
  
	
  

Zondag	
  25	
  januari:	
  Jullie	
  leiding	
  is	
  nog	
  altijd	
  ziek	
  want	
  we	
  
hebben	
  veel	
  te	
  veel	
  gegeten	
  vorige	
  week,	
  jullie	
  gerechten	
  
waren	
  veel	
  te	
  lekker!	
  Geen	
  activiteit	
  dus!	
  
	
  
Zaterdag	
  31	
  januari:	
  	
  
Het	
  is	
  hartje	
  winter,	
  het	
  vriest	
  buiten,	
  en	
  
daarom	
  gaan	
  we	
  vandaag	
  	
  
gezellig	
  binnen	
  zitten	
  en	
  een	
  film	
  kijken,	
  
samen	
  met	
  de	
  welpen!	
  	
  
Kom	
  allemaal	
  om	
  19u30	
  naar	
  de	
  scouts,	
  die	
  voor	
  1	
  avond	
  zal	
  
omgetoverd	
  zijn	
  in	
  een	
  echte	
  cinema!	
  Om	
  21u30	
  zal	
  de	
  film	
  
weer	
  gedaan	
  zijn.	
  	
  
	
  
Zondag	
  1	
  februari:	
  Geen	
  activiteit,	
  want	
  jullie	
  leiding	
  is	
  
weeral	
  ziek,	
  deze	
  keer	
  omdat	
  we	
  veel	
  te	
  veel	
  popcorn	
  hebben	
  
gegeten	
  bij	
  de	
  film	
  van	
  gisteren!	
  

Zondag	
  8	
  februari:	
  Sommigen	
  kijken	
  er	
  al	
  weken	
  naar	
  
uit,	
  anderen	
  willen	
  dat	
  die	
  dag	
  zo	
  rap	
  mogelijk	
  voorbij	
  
gaat…	
  jullie	
  weten	
  allemaal	
  wel	
  	
  waarover	
  we	
  het	
  
hebben…	
  volgende	
  week	
  is	
  het	
  Valentijn!!	
  We	
  gaan	
  dit	
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nu	
  al	
  in	
  de	
  scouts	
  vieren,	
  maar	
  wees	
  gerust,	
  het	
  wordt	
  geen	
  
melig	
  gedoe,	
  we	
  gaan	
  namelijk	
  het	
  grote	
  Hardtveroverspel	
  
spelen!	
  Jullie	
  gaan	
  tegen	
  elkaar	
  moeten	
  strijden	
  om	
  het	
  hart	
  
van	
  iemand	
  speciaal	
  te	
  veroveren…	
  Van	
  wie	
  dan?	
  Dat	
  ga	
  je	
  
enkel	
  te	
  weten	
  komen	
  als	
  je	
  vandaag	
  naar	
  de	
  scouts	
  komt!	
  	
  

	
  

Jullie	
  aller	
  liefste	
  en	
  mooiste	
  en	
  beste	
  en	
  grappigste	
  en	
  
leukste	
  en	
  tofste	
  en	
  zotste	
  en	
  lekker	
  ruikende	
  en	
  ....	
  leiding,	
  

Seppe, Orly, Anna, Lise, Alexandra, Sander, Géraldine, Tina	
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kampdata 
De	
  kampdata	
  zijn	
  bekend!	
  Dit	
  jaar	
  gaan	
  alle	
  takken	
  naar	
  
dezelfde	
  locatie,	
  want	
  het	
  is	
  GROEPSKAMP!	
  Niet	
  
iedereen	
  vertrekt	
  echter	
  op	
  hetzelfde	
  moment:	
  

Kapoenen:	
  27-­‐31	
  juli	
  

Welpen:	
  25-­‐31	
  juli	
  

Jojo’s:	
  22-­‐31	
  juli	
  

Givers:	
  22-­‐31	
  juli	
  

Naar	
  waar	
  we	
  gaan?	
  Dat	
  blijft	
  natuurlijk	
  nog	
  even	
  een	
  
geheim…	
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Welpen 
Zondag	
  14	
  December	
  

We	
  duiken	
  vandaag	
  in	
  de	
  wereld	
  van	
  de	
  
vissen.	
  We	
  gaan	
  zwemmen	
  !!	
  Joepieeee	
  
!!!	
  	
  

Breng	
  allemaal	
  jullie	
  mooiste	
  bikini,	
  
badpak,	
  zwembroek,…	
  

mee	
  en	
  2	
  eurotjes.	
  We	
  gaan	
  lekker	
  gaan	
  
zwemmen	
  in	
  het	
  zwembad	
  van	
  Kokijde.	
  

	
  

Vrijdag	
  19	
  December	
  

Jingle	
  bells,	
  jingle	
  bells	
  in	
  de	
  arreslee.	
  Je	
  hoort	
  de	
  belletjes	
  van	
  
ver	
  en	
  wij	
  zingen	
  mee…	
  Vandaag	
  kerstfeestje	
  van	
  18:30u	
  tot	
  
21:30u.	
  

Breng	
  allemaal	
  een	
  super	
  leuk	
  mooi	
  cadeautje	
  
mee	
  (max.	
  5	
  euro). 	
  

Het	
  gaat	
  een	
  super	
  leuk	
  tof	
  gezellig	
  feestje	
  
zijn	
  dus	
  allemaal	
  komen	
  en	
  we	
  gaan	
  ons	
  goed	
  
amuseren.	
  

Zondag	
  21	
  December	
  

Jullie	
  leiding	
  heeft	
  een	
  beetje	
  te	
  veel	
  genoten	
  
van	
  het	
  kerstfeestje	
  van	
  vrijdag.	
  Het	
  was	
  super	
  gezellig	
  met	
  
jullie	
  maar	
  we	
  hebben	
  een	
  beetje	
  te	
  veel	
  gegeten	
  en	
  daar	
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door	
  hebben	
  we	
  allemaal	
  pijn	
  aan	
  
onze	
  buik.	
  We	
  willen	
  jullie	
  niet	
  
ziek	
  maken	
  daardoor	
  is	
  er	
  
vandaag	
  geen	
  activiteit.	
  

	
  

Zondag	
  28	
  December	
  

Jullie	
  leiding	
  is	
  een	
  “beetje”	
  heel	
  veel	
  ouder	
  of	
  jullie	
  en	
  zit	
  al	
  
in	
  het	
  hoger	
  daarvoor	
  moeten	
  jullie	
  nog	
  goed	
  en	
  veel	
  
studeren	
  om	
  dat	
  ook	
  te	
  kunnen	
  doen.	
  Jullie	
  leiding	
  moet	
  
studeren	
  voor	
  hun	
  examens	
  en	
  zorgen	
  dat	
  ze	
  goeie	
  punten	
  
hebben	
  anders	
  mogen	
  ze	
  niet	
  meer	
  naar	
  de	
  scouts	
  komen.	
  
Dus	
  neem	
  maar	
  allemaal	
  een	
  voorbeeld	
  aan	
  ons	
  dat	
  je	
  kan	
  
blijven	
  komen.	
  

Vandaag	
  is	
  ook	
  laatste	
  zondag	
  van	
  de	
  maand.	
  

	
  

Zondag	
  4	
  Januari	
  	
  

Opgepast	
  !!!	
  
Vandaag	
  gaan	
  we	
  ons	
  op	
  het	
  glas	
  ijs	
  begeven	
  met	
  andere	
  
woorden	
  we	
  gaan	
  schaatsen.	
  Yessss	
  !!!	
  We	
  spreken	
  af	
  om	
  14u	
  
aan	
  de	
  schaatsbaan	
  van	
  Koksijde.	
  
Vergeet	
  niet	
  om	
  4eurotjes,	
  jas	
  en	
  zeker	
  handschoenen	
  mee	
  te	
  
nemen.	
  
Jullie	
  kunnen	
  jullie	
  welpjes	
  om	
  17u	
  komen	
  ophalen	
  aan	
  de	
  
schaatsbaan.	
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Zondag	
  11	
  Januari	
  

Vandaag	
  gaan	
  we	
  geen	
  rustige	
  spelletjes	
  spelen	
  zoals	
  de	
  KSA.	
  
Maar	
  een	
  hevig	
  spel	
  zoals	
  de	
  scouts	
  wel	
  gewoon	
  is	
  
Heavy/Dirty	
  Games	
  (hevige	
  spelletjes).	
  Het	
  is	
  de	
  dag	
  dat	
  de	
  
jongens	
  gaan	
  inzien	
  dat	
  de	
  meisjes	
  eigenlijk	
  het	
  sterkste	
  
geslacht	
  is.	
  TIP	
  doe	
  kleren	
  aan	
  die	
  vuil	
  of	
  kapot	
  mogen	
  
worden	
  want	
  het	
  zal	
  hevig	
  worden.	
  Ik	
  hoor	
  daar	
  al	
  een	
  paar	
  
mensen	
  die	
  bang	
  gaan	
  zijn	
  en	
  ik	
  denk	
  dat	
  het	
  de	
  jongens	
  zijn	
  
	
  .	
  

Zondag	
  18	
  Januari	
  

Als	
  we	
  vragen	
  waar	
  kun	
  je	
  gaan	
  golfen?	
  Dan	
  antwoorden	
  jullie	
  
waarschijnlijk	
  op	
  een	
  golfterrein.	
  Maar	
  deze	
  keer	
  gaan	
  we	
  zot	
  
doen	
  we	
  gaan	
  golfen	
  in	
  het	
  stad.	
  Stadsgolf	
  !!	
  HAHA	
  !!	
  

We	
  gaan	
  Koksijde	
  onveilig	
  maken	
  en	
  tonen	
  dat	
  we	
  beter	
  zijn	
  
dan	
  Tiger	
  Woods.	
  De	
  welpen	
  zijn	
  de	
  BESTE	
  !!!!	
  

Zondag	
  25	
  Januari	
  

Geen	
  activiteit	
  vandaag	
  jullie	
  leiding	
  is	
  zo	
  goed	
  dat	
  ze	
  mogen	
  
meespelen	
  in	
  de	
  bekendste	
  film	
  van	
  België	
  en	
  het	
  is	
  ook	
  de	
  
laatste	
  zondag	
  van	
  de	
  maand	
  

zaterdag	
  31	
  Januari	
  

Vandaag	
  is	
  het	
  filmavond.	
  We	
  gaan	
  kijken	
  naar	
  
RIO	
  of	
  de	
  kampioen	
  of	
  misschien	
  wel	
  frozen.	
  
Wie	
  weet	
  het?	
  We	
  spreken	
  af	
  om	
  19:30u	
  	
  aan	
  
de	
  scoutslokalen	
  tot	
  21:00u	
  .	
  	
  

	
  



	
   11	
  

	
  

Zondag	
  1	
  Februari	
  	
  

Jullie	
  leiding	
  is	
  een	
  beetje	
  moe	
  van	
  de	
  
filmavond.	
  Sorry	
  welpjes	
  vandaag	
  is	
  er	
  
geen	
  activiteit.	
  

Zondag	
  8	
  februari	
  	
  

De	
  dag	
  waar	
  jullie	
  allemaal	
  op	
  gewacht	
  hebben.	
  

WEEKEND	
  !!!!	
  Eindelijk	
  is	
  het	
  weekend	
  voor	
  jullie	
  en	
  
natuurlijk	
  is	
  dat	
  ook	
  weer	
  met	
  een	
  thema	
  deze	
  keer	
  is	
  het	
  
PIRATEN	
  dus	
  kom	
  allemaal	
  af	
  want	
  het	
  gaat	
  een	
  geestig	
  
weekend	
  worden.	
  	
  

Waar	
  en	
  hoe	
  laat	
  het	
  is	
  gaan	
  jullie	
  nog	
  allemaal	
  krijgen	
  in	
  
een	
  brief.	
  

Vele	
  kusjes	
  van	
  julie	
  liefste	
  (uhum	
  uhum)	
  leiding	
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SPELLETJES 
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Jojo’s 
7	
  december:	
  Zijn	
  jullie	
  allemaal	
  wel	
  braaf	
  geweest	
  dit	
  jaar?	
  
We	
  gaan	
  dat	
  vandaag	
  te	
  weten	
  komen	
  hé.	
  De	
  goede	
  brave	
  
sint	
  komt	
  vandaag,	
  dus	
  kom	
  allemaal	
  zeker	
  af	
  voor	
  de	
  enige	
  
echte	
  sinterklaas	
  te	
  zien	
  en	
  te	
  weten	
  te	
  komen	
  of	
  dat	
  je	
  
braaf	
  bent	
  geweest	
  !	
  	
  

	
  

14december:	
  omdat	
  de	
  temperaturen	
  al	
  aan	
  het	
  dalen	
  zijn	
  en	
  
jullie	
  eens	
  iets	
  anders	
  willen	
  doen	
  dan	
  in	
  de	
  duinen	
  te	
  spelen,	
  
gaan	
  we	
  daarom	
  gaan	
  zwemmen	
  vandaag.	
  Joepie!	
  Neem	
  dus	
  
allemaal	
  jullie	
  badmuts,	
  zwembroek,	
  bikini	
  ,of	
  waar	
  je	
  ook	
  
mee	
  zwemt.	
  	
  En	
  2,5	
  eurotjes.	
  Afspraak	
  om	
  14	
  uur	
  aan	
  het	
  
lokaal.	
  	
  

22	
  december:	
  De	
  mooiste	
  tijd	
  van	
  het	
  jaar	
  is	
  
aangebroken	
  neen	
  jongens	
  en	
  meisjes!	
  Jeroen	
  is	
  
niet	
  jarig	
  ,ohhhh.	
  Maar	
  het	
  is	
  zeker	
  wel	
  ook	
  mega	
  
tof,	
  het	
  is	
  kerstmis	
  en	
  wat	
  doen	
  we	
  dan	
  in	
  de	
  
scouts?	
  een	
  mega	
  cool	
  kerstfeestje	
  .	
  Verdere	
  
informatie	
  volgt	
  nog	
  doormiddel	
  van	
  een	
  kerstbrief	
  .	
  	
  

	
  

28	
  december:	
  vandaag	
  geen	
  activiteit	
  ,club	
  Brugge	
  is	
  weeral	
  
verloren	
  en	
  Jeroen	
  en	
  Eline	
  hebben	
  te	
  grote	
  verdriet	
  dat	
  ze	
  
niet	
  willen	
  komen	
  ,Brechtje	
  is	
  van	
  het	
  dak	
  gevallen	
  tijdens	
  het	
  
werken	
  en	
  heeft	
  zo	
  zijn	
  been	
  gebroken	
  ,jonathan	
  ,Fieke	
  en	
  
Sharon	
  hebben	
  besloten	
  om	
  een	
  weekendje	
  naar	
  een	
  klooster	
  
te	
  gaan	
  en	
  genieten	
  van	
  de	
  rust	
  en	
  stilte	
  en	
  Izy	
  is	
  weer	
  een	
  
modeshow	
  	
  aan	
  het	
  doen	
  dus	
  komt	
  ook	
  niet	
  af	
  .	
  



	
   14	
  

	
  

4januari:	
  Eindelijk	
  vandaag	
  gaan	
  we	
  schaatsen.	
  Jullie	
  
kunnen	
  nu	
  tonen	
  aan	
  jullie	
  coole	
  leiding	
  dat	
  jullie	
  kunnen	
  
schaatsen	
  of	
  misschien	
  wel	
  trucjes	
  kunnen	
  .We	
  spreken	
  
af	
  om	
  13	
  uur	
  45	
  aan	
  de	
  schaatspiste	
  en	
  jullie	
  ouders	
  
komen	
  jullie	
  dan	
  halen	
  om	
  17	
  uur	
  aan	
  het	
  scoutslokaal	
  .	
  
SAFETY	
  FIRST	
  dus	
  allemaal	
  handschoenen	
  meedoen!!!!	
  
en	
  4eurotjes	
  	
  .	
  	
  	
  

11januari:	
  sneeuw	
  of	
  geen	
  sneeuw	
  	
  vandaag	
  gaan	
  we	
  gaan	
  
racen	
  in	
  de	
  duinen	
  om	
  ter	
  eerst	
  	
  van	
  de	
  berg	
  naar	
  beneden	
  of	
  
mechien	
  wel	
  een	
  saltotje	
  doen	
  .Hoe	
  doen	
  we	
  dat	
  neem	
  
allemaal	
  een	
  bord	
  mee	
  voor	
  van	
  de	
  berg	
  te	
  gaan	
  en	
  te	
  racen	
  e	
  
(sandbording	
  )	
  

17januari:	
  We	
  hebben	
  slimme	
  mensen	
  minder	
  slimme	
  
mensen	
  maar	
  wie	
  is	
  nu	
  wie	
  dat	
  gaan	
  we	
  vandaag	
  te	
  weten	
  
komen	
  .We	
  gaan	
  vanavond	
  onze	
  breintjes	
  laten	
  werken	
  en	
  de	
  
kennis	
  naar	
  boven	
  laten	
  komen	
  .	
  Kom	
  allemaal	
  om	
  19	
  uur	
  af	
  
na	
  de	
  scouts	
  en	
  jullie	
  mogen	
  terug	
  naar	
  huis	
  om	
  	
  

24	
  januari:	
  geen	
  activiteit	
  omdat	
  jullie	
  vorige	
  week	
  
jullie	
  hersentjes	
  moeten	
  hebben	
  gebruiken	
  en	
  nu	
  super	
  
moe	
  zijn	
  daardoor	
  is	
  er	
  geen	
  activiteit	
  zo	
  kunnen	
  jullie	
  
lekker	
  rusten	
  of	
  jullie	
  huiswerk	
  maken.	
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1	
  februari:	
  een	
  alien	
  hier	
  een	
  alien	
  daar	
  over	
  een	
  alien	
  	
  
,de	
  aliens	
  zijn	
  op	
  aarde	
  gekomen	
  en	
  proberen	
  de	
  
wereld	
  over	
  te	
  nemen	
  maar	
  gelukkig	
  hebben	
  we	
  nog	
  
onze	
  lieve	
  jojotjes	
  die	
  dat	
  kunnen	
  en	
  gaan	
  
tegenhouden	
  dus	
  kom	
  allemaal	
  zeker	
  af	
  en	
  red	
  zoo	
  
onze	
  planeet	
  van	
  een	
  alien	
  invasie	
  .	
  

	
  

8februari	
  .	
  oorlog	
  ,oorlog	
  en	
  nog	
  eens	
  oorlog	
  we	
  horen	
  al	
  
maanden	
  op	
  het	
  nieuws	
  ,tv	
  ,krant,	
  radio	
  oorlog	
  ,we	
  
moeten	
  daar	
  iets	
  aan	
  doen	
  vandaag	
  maken	
  we	
  zelf	
  
oorlog	
  tegen	
  elkaar	
  .Maar	
  hoe	
  gaan	
  we	
  dat	
  doen?	
  ik	
  zeg	
  	
  
het	
  nog	
  niet	
  dus	
  kom	
  zeker	
  af	
  en	
  je	
  gaat	
  het	
  zien	
  .	
  	
  	
  

Zo,	
  nu	
  wetten	
  jullie	
  ook	
  al	
  weer	
  wat	
  we	
  de	
  komende	
  
weken	
  gaan	
  doen.	
  	
  

Suuuuper	
  veel	
  groetjes	
  van	
  jullie	
  aller	
  tofste	
  jojo	
  leiding!!	
  

Jeroen,	
  Izy,	
  Brecht,	
  Sharon,	
  Eline,	
  Jonathan	
  en	
  Fieke	
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Wist je dat.... 
....	
  Ruben	
  en	
  Fieke	
  beiden	
  een	
  stiekeme	
  
verslaving	
  hebben	
  aan	
  fruitella’s??	
  	
  	
  

	
  

....	
  	
  Alexandra	
  echt	
  geen	
  gemakkelijke	
  is	
  over	
  haar	
  
voedsel	
  en	
  drinken?	
  Ze	
  wilt	
  enkel	
  Vitel	
  water	
  
drinken	
  en	
  van	
  yoghurt	
  lust	
  ze	
  niets	
  anders	
  dan	
  
Vitalinea	
  yoghurtjes.	
  	
  	
  

	
  

...	
  	
  Tim	
  altijd	
  Camila’s	
  rode	
  lippenstift	
  steelt	
  omdat	
  hij	
  
zich	
  stiekem	
  een	
  meisje	
  voelt?  

	
  

....	
  Jonas	
  zich	
  graag	
  verkleedt	
  als	
  non?	
  Zijn	
  grote	
  
droom	
  is	
  dan	
  ook	
  om	
  een	
  klooster	
  op	
  te	
  starten!	
  
Daarom	
  gaat	
  hij	
  dit	
  jaar	
  nog	
  naar	
  Italië,	
  om	
  
toestemming	
  aan	
  de	
  paus	
  te	
  vragen.	
  	
  

	
  

	
  

....	
  Jeroen	
  is	
  eigenlijk	
  al	
  papa?	
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GIVERS 
’T	
  Is	
  weer	
  van	
  dat;	
  	
  koude,	
  voze	
  moddersneeuw,	
  examens...	
  ’t	
  
is	
  weer	
  winter!	
  Wij	
  gaan	
  ons	
  daar	
  niet	
  al	
  te	
  veel	
  van	
  
aantrekken,	
  want	
  we	
  zijn	
  en	
  blijven	
  scouts	
  hé!	
  Wat	
  voor	
  
activiteiten	
  we	
  allemaal	
  gaan	
  doen	
  tijdens	
  deze	
  rotperiode,	
  
dan	
  zien	
  jullie	
  hieronder:	
  

	
  

Zondag	
  14/12	
  

Skateboard,	
  waveboard,	
  tractor,	
  vorklift,	
  step,	
  auto,	
  
éénwieler,	
  monstertruck,	
  winkelkar,	
  rollerblades,	
  
fiets,	
  bus,	
  trotinette,	
  motor,	
  rolstoel,	
  rollator,	
  
vrachtwagen,	
  	
  pausmobiel...	
  Pak	
  mee	
  wat	
  je	
  wilt,	
  
want	
  we	
  spelen	
  vandaag	
  alles	
  op	
  wieltjes!	
  

Zondag	
  21/12	
  

Jullie	
  weten	
  het	
  waarschijnlijk	
  nog,	
  exact	
  2	
  jaar	
  
geleden	
  waren	
  	
  een	
  aantal	
  pipo’s	
  er	
  steevast	
  van	
  
overtuigd	
  dat	
  de	
  wereld	
  ging	
  vergaan.	
  Die	
  hebben	
  
zich	
  goed	
  belachelijk	
  gemaakt,	
  want	
  kijk,	
  we	
  zijn	
  er	
  
nog!	
  Om	
  dit	
  historische	
  
moment,ahum,	
  te	
  herdenken	
  
spelen	
  we	
  vandaag	
  het	
  grote	
  
apocalyps	
  spel!	
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Zaterdag	
  27/12	
  

Omdat	
  Kerstmis	
  bij	
  Jonas	
  thuis	
  zo	
  hard	
  suckt,	
  hebben	
  
we	
  hem	
  beloofd	
  dat	
  we	
  Kerstmis	
  ook	
  in	
  de	
  scouts	
  
zullen	
  vieren	
  met	
  de	
  
giverleiding.	
  De	
  
ondankbare	
  vlegel	
  
was	
  dan	
  nog	
  niet	
  
content,	
  neen,	
  heel	
  
de	
  familie	
  (lees:	
  
givers)	
  moet	
  er	
  bij	
  
zijn!	
  Vanavond	
  is	
  het	
  
dus	
  kerstfeestje!	
  
Meer	
  informatie	
  
over	
  vanavond	
  volgt	
  nog.	
  	
  

	
  

Zondag	
  28/12	
  

De	
  leiding	
  heeft	
  veel	
  te	
  veel	
  gegeten	
  (en	
  gedronken	
  
maar	
  niet	
  aan	
  de	
  ouders	
  zeggen	
  hé)	
  gisteren,	
  dus	
  we	
  
liggen	
  in	
  ons	
  bed	
  of	
  in	
  de	
  wcpot	
  te	
  kotsen	
  (Jasper).	
  
We	
  gaan	
  jullie	
  dus	
  dik	
  moeten	
  teleurstellen	
  vandaag:	
  
geen	
  activiteit!	
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Zondag	
  04/01	
  

Naast	
  die	
  koude,	
  vieze	
  moddersneeuw	
  en	
  examens	
  
heeft	
  de	
  winter	
  natuurlijk	
  ook	
  zijn	
  
voordelen:	
  de	
  kerstmarkt	
  met	
  jenev...	
  
euuuuh	
  schaatsbaan!	
  We	
  moeten	
  er	
  
van	
  genieten,	
  dus	
  we	
  gaan	
  vandaag	
  
gaan	
  schaatsen.	
  	
  Vergeet	
  zeker	
  geen	
  
geld	
  en	
  handschoenen	
  mee	
  te	
  nemen!	
  

	
  

	
  

Zaterdag	
  10/01	
  

Wie	
  scoutsactiviteit	
  zegt,	
  zegt	
  zondag	
  en	
  buiten	
  
spelen.	
  Om	
  tegendraads	
  te	
  doen,	
  heeft	
  de	
  leiding	
  
beslist	
  om	
  de	
  scoutsactiviteit	
  deze	
  keer	
  op	
  zaterdag	
  te	
  
plaatsen	
  en	
  binnen	
  te	
  blijven.	
  Wij	
  houden	
  vandaag	
  
namelijk...	
  filmavond!	
  Wie	
  een	
  voorkeur	
  heeft	
  voor	
  
een	
  bepaalde	
  film,	
  mag	
  dat	
  altijd	
  laten	
  weten	
  via	
  
Facebook.	
  Meer	
  info	
  over	
  het	
  uur	
  volgt	
  nog!	
  

Zondag	
  	
  18/01	
  

Simon	
  heeft	
  net	
  ontdekt	
  dat	
  Koksijde,	
  naast	
  een	
  
golfterrein,	
  ook	
  een	
  zwembad	
  heeft!	
  Nu	
  wou	
  
hij	
  dat	
  toch	
  ook	
  graag	
  is	
  vanbinnen	
  zien,	
  dus	
  
we	
  zullen	
  maar	
  is	
  gaan	
  zwemmen	
  zeker?	
  
Vergeet	
  dus	
  niet	
  je	
  zwemgerief,	
  handdoek	
  
en	
  €2,50.	
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Zondag	
  25/01	
  

Ja	
  lap,	
  Simon	
  heeft	
  de	
  zwemkoorts	
  volledig	
  te	
  pakken,	
  
hij	
  wilt	
  vandaag	
  weeral	
  gaan	
  zwemmen!	
  Maar	
  omdat	
  
hij	
  de	
  givers	
  maar	
  ambetanterikken	
  vindt,	
  mogen	
  
jullie	
  deze	
  keer	
  niet	
  mee...	
  ’t	
  spijt	
  ons,	
  geen	
  activiteit!	
  

Zondag	
  01/02	
  

Alé	
  dan	
  ’t	
  is	
  goed,	
  jullie	
  mogen	
  weer	
  mee	
  gaan	
  
zwemmen!	
  Spijtig	
  genoeg	
  zijn	
  we	
  het	
  zwembad	
  van	
  
Koksijde	
  al	
  beugekeken,	
  dus	
  
we	
  moeten	
  een	
  andere	
  plas	
  
water	
  vinden...	
  De	
  zee	
  
misschien?	
  Groei	
  maar	
  al	
  een	
  
vacht,	
  we	
  gaan	
  vandaag	
  gaan	
  
ijsberen!	
  

	
  

Zondag	
  08/02	
  

Wat	
  is	
  er	
  nu	
  leuker	
  dan	
  een	
  ‘good	
  old	
  fashioned’	
  
levendjesspel?	
  Niet	
  veel	
  eh...	
  buiten	
  misschien	
  een	
  
‘good	
  old	
  fashioned’	
  drugslevendjesspel!	
  Jookskens	
  
(vertaling:	
  ja),	
  we	
  spelen	
  vandaag	
  het	
  supermega	
  
overcoole	
  keivette	
  wijze	
  epic	
  shizzle	
  wizzle	
  
dizzle	
  grote	
  drugsspel!	
  Haal	
  dus	
  maar	
  uw	
  
innerlijke	
  maffiosi	
  maar	
  buiten!	
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Ziezo,	
  dat	
  was	
  het	
  weer	
  voor	
  Keihardje	
  2!	
  Hopelijk	
  
hebben	
  jullie	
  je	
  goed	
  geamuseerd,	
  en	
  vallen	
  de	
  
examens	
  ook	
  goed	
  mee!	
  Op	
  ons	
  gat	
  zitten,	
  dat	
  doen	
  
wij	
  nie,	
  bereid	
  je	
  maar	
  al	
  voor,	
  op	
  Keihardje	
  3.	
  Nu	
  ga	
  
ik	
  mijn	
  laatste	
  zin	
  proberen	
  laten	
  rijmen,	
  maar	
  ik	
  denk	
  
niet	
  dat	
  het	
  gaat	
  chocopot.	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Jasper	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Simon	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Jonas	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Tim	
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Kaas en Wijn 
Avond 
 

Zaterdag 14 maart is het weer 
zover, onze jaarlijkse Kaas & 
Wijn Avond! Ook dit jaar kan je 
de scouts en zijn werking wat 
beter leren kennen op deze gezellige avond, met 
overheerlijke kazen en wijnen, een hilarisch 
filmpje, en ‘s avonds een geniaal feestje. Dit jaar 
keren we terug naar de Kerkepannezaal. Meer 
info volgt nog op een uitnodiging, maar hou de 
datum alvast vrij. Tot dan! 
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Mopjes & raadseltjes 
1) Een passagiersschip vaart voorbij een klein 

eilandje. Daarop staat een man in gescheurde 
kleren op en neer te springen en met zijn 
armen te zwaaien. De kapitein zwaait terug en 
zegt tegen de passagier die naast hem staat: 
'Dat is werkelijk de vriendelijkste man die ik 
ken. Telkens als we hier voorbijvaren, wuift hij 
naar ons.' 

 
2) Wat is het verschil tussen een Hollander die 

een penalty trapt en een Belgisch pintje? 
 

3) Ik hou van haar, daarom laat ik het groeien! 
 

4) Waarom duurt het heel lang om een ei in 
te vriezen? 

 
5) Er was eens een kip en die zei tok,  

en die andere kip zei "are you toking to 
me?" 

6) Jantje komt thuis van school en vertelt trots: 
"Ik heb vandaag mijn eerste Engelse les 
gehad. Nu kan ik ook "dank je wel" zeggen in 
het Engels." Zijn moeder antwoordt: "Dat is 
goed, want tot nu toe kon je dat nog niet eens 
in het Nederlands." 

 

4)	
  omdat	
  er	
  een	
  dooier	
  inzit	
  

8)	
  dat	
  laatste	
  gaat	
  er	
  altijd	
  in	
  

  


